
 
 

Happietaria opent voor de 13e keer haar deuren: hét pop-up restaurant voor 

het goede doel, gerund door christelijke studenten uit Nijmegen! We hopen 

€30.000 op te halen voor veilig drinkwater in Oeganda. Hierdoor kan de 

organisatie Tearfund geld besteden aan waterreservoirs aanleggen, 

voorlichtingen geven en rampenpreventie, om zo meer dan 16.000 

huishoudens aan schoon drinkwater te helpen. U kunt uw steentje bijdragen 

door gezellig een happie te komen eten in ons restaurant, geld te doneren, of 

een avondje mee te draaien. Reserveren/doneren/meer info: 

Happietaria.nl/nijmegen. Openingsdata: 1 april t/m 10 mei. 

Adres: Bikkels in het Goffertstadion, Stadionplein 1 Nijmegen 

Door dit project hopen wij een stukje van Gods liefde te laten zien aan 

Nijmegen en omgeving. We zouden ontzettend geholpen zijn met uw steun, en 

hopelijk tot ziens bij Happietaria! 

 

Ontmoetingskerk, 2 april, 10.00

Op dinsdag 2 april van 10.00 – 13.30 uur is er een gezellige (oud)-medewerkers 

koffie van 10.00 - 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. Alle (oud)medewerkers 

zijn welkom om aan te sluiten.  

Ontmoetingskerk, 3 april, 12.00

Pelgrimeren is van oudsher op weg gaan naar een heilige plaats, zoals 

bijvoorbeeld Santiago of Lourdes. Pelgrimeren kan ook dichtbij huis. Meteen 

na Pasen bijv. met een Emmauswandeling. Net als de Emmausgangers twee 

aan twee in gesprek een uur onderweg zijn met een paar gespreksvragen. Om 

12.00 uur met samen soep eten, 13.00 uur een Emmauswandeling, rond 14.00 

uur ontvangst bij terugkomst met koffie/thee.  

Ontmoetingskerk, 4 april, 10.30

Er start weer een nieuwe rouwverwerkingsgroep. Bijeenkomsten op de 

donderdagochtend om stil te staan bij het verlies van een dierbare met 

gedichten, muziek en gesprek. Data: do. 4 april en 18 april, 16 en 30 mei en 13 

juni van 10.30 - 12.00 uur. Begeleiding en meer info: Joska van der Meer, 

joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net. 

Maranatha, 7 april

Na de dienst op 7 april a.s. in de Maranathakerk gaan we in navolging van de 

Emmaüsgangers in tweetallen een korte afstand wandelen in het Goffertpark. 

Deels in stilte, nadenkend over het de betekenis van het verhaal van de 

Emmaüsgangers voor ons, en daarna met elkaar in gesprek over elkaars 

gedachten. Deze Kerk Plus maakt deel uit van het Voorjaarsprogramma 

Pelgrimeren. We zullen ook een klein stukje van het Jacobspad - de aftakken 

van Nijmegen naar Den Bosch lopen. Duur ongeveer 1 uur. 

Bartholomeuskerk, 12 apr. 19.30

Het thema voor de volgende viering is Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. 

In de stilte, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, pelgrimage of Taizéviering, kun 

je met wat meer afstand naar jezelf en je leven kijken. Misschien levert het je 

wel meer inzicht op. Het einddoel van de zoektocht is niet belangrijk; het gaat 

om de weg ernaar toe en het ontdekken wat jou beweegt… 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor Kerk in Actie 

Werelddiaconaat, Colombia – 

kansarme jongeren opleiden voor 

horeca. 

De tweede collecte is bestemd voor 

de PGN. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in 

de collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en 

de kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven via 

de PGN app, verkrijgbaar in 

de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

  
Via de QR code kunt u  

eenvoudig en anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 



 
 

We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is 
stilte. Een Taizéviering is voor iedereen. Ben je eenmaal geweest, dan kom je 
vast terug. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend. 
De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.  
Vind je het fijn om de liederen vooraf al te horen en te zingen? Dit is de link 
naar de liederen via wetransfer: https://we.tl/t-0TufE8SUGK  
Deel dit bericht graag met anderen: iedereen is van harte welkom! 
Op Facebook kun je de pagina van Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk 
Beek-Ubbergen volgen. 
 

Jullie zijn van harte uitgenodigd om voorafgaand aan de Taizéviering samen 

soep te eten en meer te horen over Taizé. Marije Klijnsma (kerkelijk werker bij 

de Protestantse Gemeente Nijmegen) vertelt tijdens de maaltijd meer over de 

communiteit van Taizé en we horen van één of twee mensen die er geweest 

zijn over hun ervaringen. Er is plek voor 25 mensen. Graag dus vooraf opgeven. 

Meer informatie lezen jullie in de bijlage.  

Fijn om je 12 april (weer) te ontmoeten, bij de maaltijd en/of de Taizéviering. 
Met hartelijke groet,  Jeanette van der Zande en Martine Norden 

Binnenkort bestaat de Aanloop 25 jaar. Er zijn heel wat kopjes koffie 

geschonken, er is er veel gelachen en menig traantje weg gepinkt, vele 

verhalen vonden een luisterend oor. Op woensdagochtend 17 april staan we 

hier samen bij stil. Je bent van harte welkom om vanaf 10:00 uur binnen te 

lopen. Maar op een eerdere datum komen mag natuurlijk ook!

Lindenberg, 29 mei

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? 

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar 

antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Hij neemt u mee door de Bijbel met 

muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en 

confronterende dialogen. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel 

onbegrijpelijkste boek ter wereld: de Bijbel.  

Ella Heusinkveld: 

‘Ik heb de voorstelling al meegemaakt in Ede. Het was echt ontroerend, 

prachtig, en neemt je mee! De voorstelling heeft mij zo geraakt dat ik na afloop 

dacht: dit zou ik ook met gemeenteleden in Nijmegen willen delen.” 

En die gelegenheid is er: Bastiaan Ragas treedt op woensdag 29 mei op in de 

Lindenberg in Nijmegen. Via de landelijke PKN is een speciale aanbieding 

geregeld voor de plaatselijke kerken. De werkgroep Inspiratie heeft 40 

toegangskaarten voor het gereduceerde tarief van € 15,- per stuk gekregen 

voor belangstellenden.  Wilt u deze voorstelling bezoeken: stuur dan een mail 

naar inspiratie@pkn-nijmegen.nl. We gaan dan volgens het principe wie het 

eerst komt, de kaarten verkopen.  

Mochten deze 40 kaarten zijn uitverkocht, dan zijn er mogelijk nog enkele 

kaarten voor € 25,-- beschikbaar via de reguliere verkoop. Deze zijn te 

bestellen via:  Bestellen | Petrus - Protestantse Kerk 

  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 

 

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20 

Ontmoetingskerk  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46

  
Maranathakerk 

31-03 9:30  Diaken Th. van Driel 

07-04 9.30  Ds. W. Slob 

Ontmoetingskerk 

31-03 9:30 Mw. Ds. M. de Mik 

Bartholomeuskerk 

31-03 10.00 Ds. W. Slob 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u 

tot donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, 

kunt u dit aangeven via 

ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 

  
Kopij kunt u vóór 14 april per e-mail 

insturen aan over&weer@kerkinactie-

nijmegen.nl 
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